
Zoveel troostvolle woorden, zoveel liefdevolle 
bezoekjes, telefoontjes en kaarten. 

Wat hebben ze veel voor ons betekend en 
kracht en ons kracht gegeven om door te gaan. 
Het voelde en voelt nog steeds als een warme 
deken om ons heen. Het was fijn te ervaren dat 
u zo met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn innig geliefde man, 
onze dierbare en altijd zorgzame (schoon)vader, 
grootvader en overgrootvader 

Arie van Deutekom
Dit zullen we nooit vergeten.
Onze welgemeende dank hiervoor. 

Helena
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Varik, augustus 2024


