
Sinterklaas op de Burg. Westerbeek van Eertenschool

Wat hoorden we op 5 december in de lucht boven de school in Varik? Dat was toch echt het
geluid van een helikopter….
De kinderen, juffen en meester, ouders, opa’s en oma’s van de Burg. Westerbeek van
Eertenschool stonden op 5 december klaar om Sinterklaas en zijn Pieten op school te
ontvangen. Bij het horen van een helikopter keek iedereen omhoog. De lucht werd
afgespeurd maar de helikopter was nergens te zien. Wel kwamen er pieten op de fiets aan.
Zónder de Sint!
Van de Pieten hoorden de kinderen dat Sinterklaas zijn cadeaubon voor de helikoptervlucht
vandaag had ingeruild. De bon had hij gekregen toen hij in Varik/Heesselt aankwam.
Na luid roepen en zingen zagen de kinderen Sinterklaas. In de helikopter????? Nee, hij zat
op de kar van Wilfred Clemens. Sinterklaas kon het helikopterplatform niet vinden en was
daarom in de wei bij Wilfred geland. Wat hebben wij geluk dat Wilfred de Sint veilig naar de
Burg. Westerbeek van Eertenschool heeft gebracht.




